
HAGIOS liederen zijn levendig en krachtig, ze leiden tot naar binnen keren, 
luisteren en meezingen. Het gaat niet om perfect zingen, maar om het 
verlangen en de vreugde om je door hagios (het ‘heilige’) te laten raken. 

Mirjam Dirkx, initiatiefnemer van ‘HAGIOS zingen voor vrede’  in Nederland, 
komt op 28 november met ons deze liederen zingen.

We beginnen de avond met het zingen van een aantal liederen om te oefenen 
en ze ons eigen te maken. Na een pauze, met ruimte voor ontmoeting en een 
broodje, gaan we verder met de meditatieve zangavond die uitloopt op een 
gezamenlijk gezongen weg naar vrede! 

Vrijdag 28 november 2025 
17.30 - 20.30 uur
Locatie: Karmel Zenderen, ingang Karmelklooster

Meer info: www.delevensboom.net/hagios

Samen zingen voor vrede

Deelname € 7,50
Opgave (wenselijk ivm catering) 
kan via de website karmeltwente.nl
Een vrijwillige bijdrage voor project HAGIOS 
wordt op prijs gesteld. 
(hiervoor is een collectebus aanwezig)

‘Vrede in de wereld begint bij jezelf.’  Met deze 
overtuiging geeft de Duitse componist Helge 
Burggrabe (1973) stem aan het verlangen naar 
vrede. In een tijd waarin onrecht en geweld velen 
machteloos doen voelen, nodigt hij mensen uit om 
samen HAGIOS liederen zingen. Aan het begin van 
de Advent nodigen wij je van harte uit om te komen 
zingen voor vrede!

Samenkomst Karmel Twente nodigt je uit voor:

Karmel Twente

http://www.delevensboom.net/hagios
http://karmeltwente.nl

