
Afsluiting Heilig Jaar 2025  

 

Op zondag 28 december a.s. - het feest van de Heilige Familie, Jezus, Maria en Jozef -  
zal in alle bisdommen ter wereld het Heilig Jaar ofwel Jubeljaar 2025 worden afgesloten. 
Paus Franciscus had deze datum vastgesteld in de bul Spes non confundit (Hoop stelt 
niet teleur). In het bisdom Rome wordt het Heilig Jaar evenwel afgesloten op het 
hoogfeest van de Openbaring van de Heer ofwel Driekoningen (6 januari 2026) met de 
sluiting van de Heilige Deur van de Sint Pieter door paus Leo XIV. 

Op 28 december zullen in Rome wel de Heilige Deuren worden gesloten van de drie andere 
aartsbasilieken: de Sint Jan van Lateranen, de Santa Maria Maggiore en de Sint Paulus buiten de Muren.  

Volgens de Romeinse richtlijnen van de dicasterie voor de evangelisatie gebeurt de 
afsluiting van het Heilig Jaar in de bisdommen met een Eucharistieviering in de 
kathedraal, met de diocesane bisschop als hoofdcelebrant. 

Aartsbisdom Utrecht 

Voor het Aartsbisdom Utrecht zal deze Eucharistieviering plaatsvinden in de                            
Sint Catharinakathedraal, Lange Nieuwstraat 36 te Utrecht, aanvang: 10.30 uur. 
Kardinaal Eijk, aartsbisschop van Utrecht, zal de celebrant zijn. 

De Eucharistievieringen die normaliter op zondag in de kathedraal om 9.30 uur en in de Sint 
Augustinuskerk aan de Oudegracht om 11.00 uur beginnen, komen daarmee te vervallen, beter gezegd: 
worden samengevoegd.  

Iedereen is van harte welkom bij deze Eucharistieviering. De bisdomstaf realiseert zich 
terdege dat verreweg de meeste priesters, diakens, religieuzen, pastoraal werk(st)ers en 
parochianen de zondagsviering in hun eigen parochie(s) zullen vieren.  

Priesters die evenwel kunnen en willen concelebreren, wordt verzocht een eigen albe en 
witte stola mee te nemen en om tijdig in de sacristie van de kathedraal aanwezig te zijn.  

Voorafgaand aan deze Eucharistieviering is er vanaf 9.30 uur biechtgelegenheid. 

Dankbetuiging 

De bisdomstaf is iedereen dankbaar die eraan heeft bijdragen dat het Heilig Jaar in onze 
parochies en instellingen aandacht en vorm heeft gekregen. Hierbij wordt in het 
bijzonder gedacht aan de priesters die beschikbaar waren en zijn voor de 
Eucharistievieringen en de biechtgelegenheid in één van de dertien jubileumkerken in 
het Aartsbisdom Utrecht, waarmee de jubileumaflaat ontvangen kon/kan worden. 



Tevens is de bisdomstaf zeer dankbaar voor de bisdombedevaart die vanwege het Heilig 
Jaar gehouden is in en vanuit de basiliek H. Nicolaas - de bedevaartkerk van Onze Lieve 
Vrouw van Eiteren - te IJsselstein bij Utrecht op 25 mei jl., almede voor de Nationale 
Bedevaart naar Rome (eind april-begin mei jl.). 

Gebed en hymne  

Hieronder treft u het gebed aan dat aan het begin van het Heilig Jaar in de bisdommen 
van Nederland is verspreid. We doen de suggestie om dit gebed op 28 december a.s. 
gezamenlijk in onze parochiekerken en kapellen te bidden, waardoor wij ook onze 
verbondenheid als particuliere Kerk van het Aartsbisdom Utrecht en als Nederlandse 
Kerkprovincie tot uitdrukking brengen. Tevens is voor 28 december a.s. de hymne voor 
het Heilig Jaar 2025 aanbevelenswaardig: Pelgrims van hoop - Vlam van liefde, hoop die 
ons doet leven.  

Namens de bisdomstaf, 

+ Herman W. Woorts, hulpbisschop van Utrecht 

 

Gebed van het Jubeljaar 2025 

Vader in de hemel 

moge het geloof dat U ons gegeven hebt 

in uw Zoon, Jezus Christus, onze broeder, 

en moge de vlam van liefde 

die in ons hart is ontstoken door de Heilige Geest, 

in ons de zalige hoop doen herleven 

op de komst van uw Koninkrijk. 

 

Moge uw genade ons onvermoeibaar maken 

in het zaaien van evangelische zaden 

die de mensheid en de kosmos van binnenuit omvormen. 

Moge uw genade ons standvastig maken 

in de zekere verwachting 

van een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, 

wanneer de machten van het kwaad zijn overwonnen, 

en uw glorie voor eeuwig zal worden geopenbaard. 



 

Moge de genade van het Jubeljaar in ons, 

Pelgrims van Hoop 

een verlangen doen herleven 

naar de schatten van de hemel. 

Moge diezelfde genade  

de vreugde en de vrede van onze Verlosser 

over de hele aarde verspreiden. 

Aan U, onze God, te allen tijde gezegend, 

zij glorie en lof in eeuwigheid.   

Amen 

 

 

 


