
 

ST.-JORISPAROCHIE  
W E E K B E R I C H T   N R .  2 9 4 1  
MARIA LICHTMIS –  “ECCE DOMINUS” JAAR C 
01-FEB-2025 T/M 09-FEB-2025 WEEK 4 

 

 

WEBSITE ST-JORISPAROCHIE - ALMELO 

• Weekbericht: https://stjorisparochie.nl/weekberichtstjorisparochie/  

• Noorderlicht: https://stjorisparochie.nl/noorderlicht/  

DIGITALE COLLECTE 
• Scan QR-Code  
• Volg de link  

Telebankieren 
NL71 RABO 0102 1358 00 
Jorisparochie Collecte 

ST.-GEORGIUSBASILIEK   

Zondag 02-Feb 11:00 Eucharistieviering Kinderwoorddienst  
   Mgr. Woolderink Georgiuskoor  (Lat./Ned.)  
Jaargedachtenis: Henriëtte Boerhof – Fiselier; Gerard Schiphorst.  
Misintenties:   Eef Timmerman; Rob ten Broeke;  

Uit dankbaarheid 60 jaar huwelijk Annie en Herman Oude Breuil.  

OVERIGE VIERINGEN  
Maandag 03-Feb 18:45 Vespers 19:00 Eucharistieviering [H. Blasius; H. Ansgarius]  
Woensdag 05-Feb 08:45 Lauden 09:00 Eucharistieviering [H. Agatha]  
  19:00 Vespers Uitstelling Heilig Sacrament   
Donderdag 06-Feb 08:45 Lauden 09:00 Eucharistieviering[HH. Paulus Miki en gezellen]  
Vrijdag 07-Feb 08:45 Lauden 09:00 Eucharistieviering   

Eerste vrijdag van de maand; Het Heilig Hart van Jezus.  
Misintenties: Eef Timmermans; Frans van Lint..  

5-de Zondag door het Jaar  
Zondag 09-Feb 11:00 Eucharistieviering   
   Mgr. Woolderink Georgiuskoor  (Ned.)  

Kinderwoorddienst tijdens deze viering. 

ST.-JOZEFKERK  

Zaterdag 01-Feb 18:30 Eucharistieviering   
Mgr. Woolderink Jozefkoor  (Ned.)  

Misintenties:  Ouders Eekers - Dekker.  

Dinsdag 04-Feb 20:000 Avondwake Fely de Wolff - Kok   

OVERIGE VIERINGEN  
Dinsdag 04-Feb 19:00 Eucharistieviering   

5-de Zondag door het Jaar  
Zaterdag 08-Feb 18:30 Eucharistieviering    

Mgr. Woolderink Jozefkoor  (Lat./Ned.)  
 

KORTGELEDEN OVERLEDEN   

Woensdag 29-Jan Philomena Gerarda Antoinetta (Fely) de Wolff - Kok. Zij werd 87 jaar.  
Avondwake dinsdag 4 februari in St.-Jozefkerk.  

ONLANGS OVERLEDEN   
Dirk Gosseling; Anneke Ribbert – Mulders; Els Schothuis - Grobben.  

 

ELISAKERK  

Zondag 02-Feb 09:30 Eucharistieviering Mgr. Woolderink  

5-de Zondag door het Jaar  
Zondag 09-Feb 09:30 Eucharistieviering Mgr. Woolderink   

 

  

  

LECTIONARIUM:  

1-ste Lezing (Mal. 3, 1-4) De Heer die gij verwacht, treedt zijn heiligdom binnen.  
2-de Lezing (Hebr. 2, 14-18) Hij moest in alles aan zijn broeders gelijk worden.  
Evangelie (Lc. 2, 22-40 of 22-32) Mijn ogen hebben uw Heil aanschouwd. 

https://stjorisparochie.nl/weekberichtstjorisparochie/
https://stjorisparochie.nl/noorderlicht/


 
 

 

ST.-JORISPAROCHIE 
LOCATIE ELISA Adres:  Rermbrandtlaan 23; 7606GH  Almelo 0546 545 040  

Gastvrouwen: maandag, woensdag en vrijdag van 09:00 – 12:00.  
LOCATIE GEORGIUS Adres:  Boddenstraat 76; 7607BN  Almelo 0546 813 298  

Gastvrouwen: woensdag en vrijdag van 09:30 – 11:30.  
LOCATIE JOZEF Adres:  St.-Josephstraat 111, 7603XH  Almelo 0546 861 184  
 Gastvrouwen: dinsdag en zaterdag van 09:30 – 11:30.  
 

BEREIKBAARHEID PASTORAAL TEAM MEDEWERKERS  
Pastoor:   Parochiecatecheet:  
Mgr. A.J.J. Woolderink 06 8379 6183 Mw. Bea Oude Mulders 06 1079 3062 
  Diaconaal Assistent:  
  Mw. Annette ter Ellen 06 2222 5446 

BLAD  2 S T . - J O R I S P A R O C H I E  W E E K B E R I C H T  -  2 9 4 1  

 
 

PASTORALE HULP 

OVERLIJDEN 

UITVAART 

06 8379 6183  

 

BOODSCHAPPENMAND WEEKEND  1 EN 2 FEBRUARI  2025 

In het weekend van 1 en 2 februari staat de boodschappenmand weer achter in de kerk, helaas is dit nog 
steeds nodig. Wat nodig is buiten de levensmiddelen, zijn middelen voor de persoonlijke hygiëne.  

Ook kan men een financiële donatie doen middels de oranje bus die naast de mand staat;  
of via bankrekening  NL29 RABO 0102 1592 54  t.n.v.  “De Boodschappenmand Almelo”. 

MARIA LICHTMIS ZONDAG 2 FEBRUARI   

Dit weekend van 1/2 februari vieren we MARIA LICHTMIS. 
De officiële naam van deze dag is OPDRACHT VAN DE HEER.  
Dit is ook de naam van het 4de van de Blijde Geheimen van de Rozenkrans. 
Het is de 40ste dag vanaf Kerstmis, de dag waarop door Maria en Jozef,Jezus in de 
tempel van Jeruzalem aan God werd opgedragen en een dankoffer werd gebracht. 

Omdat Jezus op dat moment door Simeon werd erkend als het Licht voor de wereld, worden op 
deze dag kaarsen gewijd en ontstoken voor alle kerkgangers. Christus is immers voor ons ook 
het Licht op onze levensweg. 

 

EXPLORECATHOLIC: EEN KATHOLIEKE WEGWIJZER  

De mediawereld is groot, men kan soms in die veelheid niet goed onderscheid 
maken in wat bij hem/haar past. ExploreCatholic wil een wegwijzer zijn in alles wat 
katholiek is. Dit platform biedt iedereen die het katholieke geloof wil verkennen, 
verdiepen of dagelijks beleven.  

Het platform biedt toegang tot actueel nieuws, inzichten en dagelijkse inspiratie.  
ExploreCatholic werkt samen met diverse (ook internationale) geselecteerde katholieke bronnen, 
waardoor het aanbod actueel, veelzijdig en altijd katholiek is. Staat het op internet en is het echt 
katholiek? Dan zal het waarschijnlijk te vinden zijn op ExploreCatholic. 

Of je nu nieuw bent in de katholieke Kerk of je geloof verder wilt verdiepen, ExploreCatholic biedt 
waardevolle informatie en hulpmiddelen om iemands spirituele reis te verrijken en zijn weg te  
vinden in het breed algemeen aanbod op internet. 

Wat biedt ExploreCatholic? 

• Actueel nieuws 
Blijf op de hoogte van belangrijke kerkelijke gebeurtenissen, zowel lokaal als wereldwijd; 

• Activiteiten 
Een overzicht van (bijna) alle katholieke activiteiten voor planning en inspiratie; 

• Inzichten en artikelen 
Antwoord op geloofsvragen, artikelen over katholieke leer, Bijbeluitleg en spirituele thema’s; 

• Dagelijkse inspiratie 
Begin je dag met de lezing van de dag of ontdek een passende activiteit, vind gebeden of 
plekken van geloof. 

Je vindt het op het internet www.explorecatholic.nl  

 

 

Dit weekend van 1/22 februari vieren we MARIA LICHTMIS. 
De officiële naam van deze dag is OPDRACHT VAN DE HEER.  
Dit is ook de naam van het 4de van de Blijde Geheimen van de Rozenkrans. 
Het is de 40ste dag vanaf Kerstmis, de dag waarop door Maria en Jozef,Jezus in de 
tempel van Jeruzalem aan God werd opgedragen en een dankoffer werd gebracht. 

Omdat Jezus op dat moment door Simeon werd erkend als het Licht voor de wereld, worden op 
deze dag kaarsen gewijd en ontstoken voor alle kerkgangers. Christus is immers voor ons ook 
het Licht op onze levensweg. 

 

 
 

 

http://www.explorecatholic.nl/

