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WEBSITE ST-JORISPAROCHIE - ALMELO 

 Weekbericht: https://stjorisparochie.nl/weekberichtstjorisparochie/  

 Noorderlicht: https://stjorisparochie.nl/noorderlicht/  

DIGITALE COLLECTE 
 Scan QR-Code  
 Volg de link  
Telebankieren 
NL71 RABO 0102 1358 00 
Jorisparochie Collecte 

ST.-GEORGIUSBASILIEK   
Zondag 28-Jan  Geen Viering  

Zondag 28-Jan 10:00 Oecumenische Viering  Bleekkerk  

OVERIGE VIERINGEN  
Maandag 29-Jan  Géén Viering   
Woensdag 31-Jan 08:45 Lauden 09:00 Eucharistieviering  [H. Johannes Bosco]  
  19:00 Vespers Uitstelling Heilig Sacrament   
Donderdag 01-Feb 08:45 Lauden 09:00 Eucharistieviering    
Vrijdag 02-Feb-08:45 Lauden 09:00 Eucharistieviering [Maria Lichtmis]  Feest  

Eerste vrijdag van de maand; Het Heilig Hart van Jezus.  
Misintenties:  Frans van Lint; Eef Timmermans.  

5-de Zondag door het Jaar – Presentatieviering 1-ste Heilige Communie  
Zondag 04-Feb 11:00 Eucharistieviering Mgr. Woolderink Georgiuskoor  (Lat./Ned.)  
   Kinderwoorddienst tijdens deze viering. 
 

ST.-JOZEFKERK  
Zaterdag 27-Jan 18:30 Eucharistieviering   
   Mgr. Woolderink The Lord’s Choir  (Ned.)  

OVERIGE VIERINGEN 
Dinsdag 30-Jan 19:00 Eucharistieviering    

5-de Zondag door het Jaar – Blasiuszegen  
Zaterdag 03-Feb 18:30 Eucharistieviering Mgr. Woolderink Jozefkoor  (Ned.) 

ONLANGS OVERLEDEN  
Theo Kemna; Ans de Vegte-Brinke; Cor Spoor; Bertho Bruggeman; Ali Hendriks-Haasewinkel.  

  

  

LECTIONARIUM:  
1-ste Lezing (Deut. 18, 15-20) Ik zal een profeet doen opstaan en mijn woorden in zijn mond leggen.  
2-de Lezing (1 Kor. 7, 32-35) Wie zijn hart vrij houdt kan zorg hebben voor de dingen van de Heer om heilig te zijn.  
Evangelie (Mc. 1, 21-28) Hij onderwees hen met gezag.  

ABONNEMENT WEEKBERICHT Elke vrijdagavond het laatste nieuws voor de komende week. 
Abonneren op het weekbericht? Stuur een mail naar:  weekbericht@stjorisparochie.nl 

Weekbericht en Noorderlicht ook te lezen, en op te halen, via website St.-Jorisparochie. 
 

Inleveren en verbranden oude palmtakjes 
Ook dit jaar kunt u weer uw palmtakjes van het afgelopen jaar inleveren. 
In de weekenden van 3/4  en 10/11 februari zal achterin de beide kerken een mand 
staan voor het inzamelen van de oude Palmtakjes. Deze Palmtakjes zullen worden 
verbrand na afloop van de Mis op 11 februari en deze as zal worden gebruikt in de 
viering van Aswoensdag van onze parochie op 14 februari om 19.00 uur in de St. 
Georgiusbasiliek..  



 
 

 

ST.-JORISPAROCHIE 
LOCATIE GEORGIUS Adres:  Boddenstraat 76; 7607BN  Almelo 0546 813 298 

Gastvrouwen: woensdag en vrijdag van 09:30 – 11:30.  
LOCATIE JOZEF Adres:  St.-Josephstraat 111, 7603XH  Almelo 0546 861 184  
 Gastvrouwen: dinsdag en zaterdag van 09:30 – 11:30.  
 

BEREIKBAARHEID PASTORAAL TEAM MEDEWERKERS  
Pastoor:   Parochiecatecheet:  
Mgr. A.J.J. Woolderink 06 8379 6183 Mw. Bea Oude Mulders 06 1079 3062 
  Diaconaal Assistent:  
  Mw. Annette ter Ellen 06 2222 5446 

BLAD  2 S T . - J O R I S P A R O C H I E  W E E K B E R I C H T  -  2 8 8 8  

 

 

PASTORALE HULP 

OVERLIJDEN 
UITVAART 

06 8379 6183  

 

BOODSCHAPPENMAND WEEKEND  3 / 4  FEBRUARI  
In het weekend van 3 en 4 Februari staat de boodschappenmand weer achter in de kerk, helaas is dit nog 
steeds nodig. Wat nodig is buiten de levensmiddelen, zijn middelen voor de persoonlijke hygiëne.  
Ook kan men een financiële donatie doen middels de oranje bus die naast de mand staat;  
of via bankrekening  NL29 RABO 0102 1592 54  t.n.v.  “De Boodschappenmand Almelo”. 

 

PREKEN ONLINE 4E ZONDAG DOOR HET JAAR  

Zusters en broeders, 
In de eerste lezing zegt Mozes tegen zijn volk dat God heeft beloofd: ‘Ik zal uit uw broeders een profeet doen 
opstaan zoals gij dat zijt. Ik zal hem mijn woorden in de mond leggen en hij zal hun alles zeggen wat Ik hem 
opdraag.’ In het evangelie wordt duidelijk dat die profeet Jezus is. Het volk is verbaasd over de kracht van 
zijn leer, en een bezetene noemt Hem ‘de Heilige van God.’ 
En zo horen we meteen heel sterke dingen over Jezus. Nochtans is zijn openbaar leven pas begonnen. Vorige 
week hoorden we hoe Hij de mensen opriep zich te bekeren en te geloven in de Blijde Boodschap. Hij riep 
ook vier vissers op Hem te volgen, zodat Hij vissers van mensen van hen kon maken. Vandaag horen we hoe 
Hij voor het eerst als leraar optreedt in de synagoge van Kafarnaüm, en Hij doet dat zo indrukwekkend dat 
Hij overkomt als iemand die gezag bezit. Helemaal anders dan de schriftgeleerden, want die dreunen telkens 
opnieuw hun lesje af over de wetten van Mozes. Dat doet Jezus niet. Hij verkondigt de Blijde Boodschap dat 
God liefde, vrede en vreugde is, en dat Hij geen straffende en wraakzuchtige heerser is, maar een liefdevolle 
Vader van alle mensen die vraagt aan zijn kinderen dat ook zij liefdevol zouden zijn. 
Bij zijn toehoorders komt Hij daarom over als iemand die onderricht met gezag, en een bezeten man herkent 
Hem zelfs als ‘de Heilige van God.’ En daarmee zien we opnieuw dat Jezus niet aan de machthebbers en de 
hogepriesters en schriftgeleerden wordt geopenbaard, maar aan gewone mensen. Hier aan een man die 
blijkbaar zozeer getroffen is dat hij zich behoorlijk krankzinnig gedraagt. Bij zijn geboorte waren het herders, 
en ook vreemdelingen, Wijzen uit het Oosten aan wie Hij werd geopenbaard. Nooit aan heersers en de 
gevestigde orde. Maar Jezus legt de bezeten man het zwijgen op, want als Hij nu al als de Zoon van God 
wordt erkend en herkend, is zijn zending al volbracht nog voor ze begonnen is. 
Maar zijn optreden maakt ook duidelijk dat Hij iemand echt kan bevrijden van het kwade, van het zwakke, 
van moedeloosheid, van radeloosheid. Hij schreeuwt daar niet voor, zoals die bezeten man, maar Hij toont 
wel zijn gezag, want zijn woorden en daden zijn woorden en daden van zijn Vader in de hemel. Woorden en 
daden van liefde, van vrede, van vreugde.   
Het evangelie van vandaag maakt dus duidelijk dat Jezus geen seut is die alles over zich heen laat gaan, maar 
dat Hij een man die weet dat Hij gezag heeft. Hij aarzelt geen ogenblik om de bezetene te doen zwijgen en de 
rust te doen terugkeren, zodat Hij in alle rust zijn Blijde Boodschap kan verkondigen. Hij was niet bang, voor 
niets of voor niemand. 
Zusters en broeders, zijn ook wij zo moedig? Komen ook wij uit voor ons geloof? Gaan we in tegen de 
afbraak van God en zijn Kerk die we meer en meer meemaken? Zien wij, net zoals die bezeten man, in Jezus 
de Heilige van God? En staan we toe dat Hij het kwade uit ons wegdrijft? Het kwade van egoïsme en 
onverschilligheid, maar ook het kwade van zwakheid, onzekerheid, twijfel aan de diepte van ons geloof. Wat 
zou het goed zijn als Jezus al dat kwade uit ons kon wegdrijven, en als we, net als de toehoorders in de 
synagoge, zozeer zouden aangegrepen worden door zijn Boodschap van liefde, vrede en vreugde dat we er 
ook echt naar zouden leven. Amen. 
 

Lees Meer: https://preken.be/b/door-het-jaar/4/13759-4e-zondag-door-het-jaar-b-2024  
 
https://preken.be/b/door-het-jaar/3/13757-3e-zondag-door-het-jaar-b-2024  


