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WEBSITE ST-JORISPAROCHIE - ALMELO 

• Weekbericht: https://stjorisparochie.nl/weekberichtstjorisparochie/  

• Noorderlicht: https://stjorisparochie.nl/noorderlicht/  

DIGITALE COLLECTE 
• Scan QR-Code  
• Volg de link  

Telebankieren 
NL71 RABO 0102 1358 00 
Jorisparochie Collecte 

ST.-GEORGIUSBASILIEK   

Zondag 09-Jul 11:00 Eucharistieviering Kinderwoorddienst  
   Mgr. Woolderink Georgiuskoor  (Lat./Ned.)  
Jaargedachtenis: Hans Kienhuis.  
Misintenties: Overleden ouders Verstege-Volwater.  

OVERIGE VIERINGEN  
Maandag 10-Jul 18:45 Vespers 19:00 Eucharistieviering   
Woensdag 12-Jul 08:45 Lauden 09:00 Eucharistieviering   
  19:00 Vespers Uitstelling Heilig Sacrament   
Donderdag 13-Jul 08:45 Lauden 09:00 Eucharistieviering [H. Henricus  
Vrijdag 14-Jul 08:45 Lauden 09:00 Eucharistieviering [H. Camillus de Lellis]  

Zondag 16-Jul 11:00 Eucharistieviering Mgr. Woolderink Georgiuskoor  (Ned.)  
   Kinderwoorddienst tijdens deze viering.  

ST.-JOZEFKERK  

Zaterdag 08-Jul 18:30 Eucharistieviering    
   Mgr. Woolderink The Lord’s Choir  (Ned.)  
Jaargedachtenis:   
Misintenties:   

OVERIGE VIERINGEN 
Dinsdag 11-Jul 19:00 Eucharistieiering  [H. Benedictus]  

Zaterdag 15-Jul 18:30 Eucharistieviering Mgr. Woolderink Jozefkoor  (Lat./Ned.)  

 

  

  

LECTIONARIUM:  
1-ste Lezing (2 Kon. 4, 8-11 . 14-16a) Deze man is een heilige man Gods; laat hij hier blijven.  

2-de Lezing (Rom. 6, 3-4. 8-11) Door de doop zijn wij met Hem begraven, opdat wij een nieuw leven zouden leiden.  
Evangelie (Mt. 10, 37-42) Wie zijn kruis niet opneemt, is Mij niet waardig; wie u opneemt, neemt Mij op.  

EERSTE HUWELIJKSAANKONDIGING  
Lars Koning en Emma Kutscheidt gaan binnenkort het Sacrament van het Huwelijk ontvangen.  

KORTGELEDEN OVERLEDEN  
Dinsdag 04-Jul Henrica (Riek) Rozeman - Maathuis. Zij werd 93 jaar.  

Requiemmis was zaterdag 8 juli in St.-Jozefkerk.  

ONLANGS OVERLEDEN  
Jo Nijmeijer - ten Voorde; Henk Ribbert; Bennie Kienhuis; Coby Gribnau-Kersten.  

ABONNEMENT WEEKBERICHT Elke vrijdagavond het laatste nieuws voor de komende week. 

Abonneren op het weekbericht? Stuur een mail naar:  weekbericht@stjorisparochie.nl 

Weekbericht en Noorderlicht ook te lezen, en op te halen, via website St.-Jorisparochie. 

https://stjorisparochie.nl/weekberichtstjorisparochie/
https://stjorisparochie.nl/noorderlicht/


 
 

 

ST.-JORISPAROCHIE 
LOCATIE GEORGIUS Adres:  Boddenstraat 76; 7607BN  Almelo 0546 813 298 

Gastvrouwen: woensdag en vrijdag van 09:30 – 11:30.  
LOCATIE JOZEF Adres:  St.-Josephstraat 111, 7603XH  Almelo 0546 861 184  
 Gastvrouwen: dinsdag en zaterdag van 09:30 – 11:30.  
 

BEREIKBAARHEID PASTORAAL TEAM MEDEWERKERS  
Pastoor:   Parochiecatecheet:  
Mgr. A.J.J. Woolderink 06 8379 6183 Mw. Bea Oude Mulders 06 1079 3062 
  Diaconaal Assistent:  
  Mw. Annette ter Ellen 06 2222 5446 
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PASTORALE HULP 
 

OVERLIJDEN  

UITVAART 
 

 

06 8379 6183 

 

 

 
PREKEN ONLINE 14-DE ZONDAG DOOR HET JAAR  

 

Zusters en broeders, 

Vandaag lijkt de wereld beheerst te worden door geweld. We denken daarbij natuurlijk aan Poetin, die 
Oekraïne kapot wil krijgen, maar dat is slechts een begin, want als hij daarin slaagt, zal hij ook andere 
vroegere Sovjetlanden binnenvallen om ze weer onder de Russische knoet te brengen. Maar Poetin is geen 
uitzondering, integendeel. Als we de wereldgeschiedenis ook maar een heel klein beetje nagaan, botsen we 
voortdurend op extreem moorddadig geweld door machtswellust, onderdrukking en onderwerping. We 
moeten maar denken aan Alexander de Grote die heel Klein-Azië en grote stukken van Indië aan zijn macht 
onderwierp. Of aan de Romeinen die een wereldrijk uitbouwden rond de Middellandse Zee en ook de helft 
van Europa tiranniseerden. Of het vreselijke Europese kolonialisme dat in alle andere werelddelen tientallen 
miljoenen mensenlevens kostte – levens die toch niet telden, want het waren geen blanken. Of de al even 
moordende machtswellust van Napoleon, Hitler, Stalin, Mao. En we kunnen blijven doorgaan, want geweld 
en een totaal gebrek aan respect voor een mensenleven lijkt in de genen van veel heersers te zitten. 

Hoe totaal anders is Jezus. Hij werd al honderden jaren voor zijn  geboorte als de Messias aangekondigd. 
‘Juich, Jeruzalem, uw koning is in aantocht, nederig gezeten op een ezel. Hij zal vrede stichten onder de 
volkeren tot het einde der aarde’,  jubelt de profeet Zacharia in de eerste lezing, en zijn lofzang sluit helemaal 
aan bij de woorden van Jezus in de evangelie. Hij prijst zijn Vader omdat Die zijn boodschap niet aan de 
rijken en de machtigen, maar aan eenvoudige mensen heeft onthuld. Want anders dan de rijken en de 
machtigen zijn de eenvoudigen nederig van hart en zijn ze niet uit op macht, maar staan ze open voor liefde, 
voor vrede, voor gerechtigheid. 

Misschien vragen we ons af wie Jezus bedoelt met die wijzen en die verstandigen. Dat zijn de 
schriftgeleerden en farizeeën die de mensen overdonderen met de 613 geboden en verboden die de joodse 
wet telt. Alleen wie al die geboden en verboden naleeft, is een gelovige jood. Maar dat is natuurlijk 
ondoenbaar voor de gewone mens. Waar zou die de tijd halen om die 613 wetten van buiten te leren en er 
ook naar te leven! Dus resten hem alleen ontgoocheling en schuldgevoel, en ook het gevoel van onmacht om 
gelukkig te zijn. Het is dus niet verwonderlijk dat Jezus zegt: ‘Kom allen tot Mij die uitgeput zijt en onder 
lasten gebukt gaat, want Ik zal u rust schenken.’ En die rust kunnen ze vinden door zijn juk op te nemen. Zijn  
juk dat geen 613 geboden en verboden telt, maar slechts één gebod, en dat is het gebod van liefde, van vrede, 
van nederigheid, van gerechtigheid. 

Ook ons nodigt Jezus uit om zijn juk van liefde op te nemen, want ook wij gaan onder lasten gebukt. De last 
van ons werk dat soms te zwaar is. De last van onze gezondheid die niet altijd is wat ze moet zijn. De last 
van angst en onzekerheid over de toekomst. De last om het wereld van vandaag te verdragen: een wereld van 
onvrede, van oorlog, van milieu en natuur die op drift zijn, van onzekerheid, van pijn, van twijfel. En ook 
van ziekte, van ouderdom, van financiële en relatieproblemen. De last van zoveel dingen waar we niet 
gelukkig mee zijn. Maar ook de last van zelfoverschatting, van hoogmoed, van onszelf soms veel te veel 
eisen op te leggen. 

Zusters en broeders, laten we ons inspannen om het juk van Jezus’ liefde en vrede te dragen. Dat is veel 
eenvoudiger en het geeft ons veel meer rust dan het juk van deze wereld. Want wat is er mooier en 
rustgevender dan een leven dat gebouwd is op liefde en vrede. Een leven met een warm hart voor God, voor 
onszelf en voor onze medemensen. In zo’n leven kan het geluk niet meer stuk. Amen. 

 

Lees Meer: https://preken.be/a/door-het-jaar/14/13696-14e-zondag-door-het-jaar-a-2023  
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