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WEBSITE ST-JORISPAROCHIE - ALMELO 

• Weekbericht: https://stjorisparochie.nl/weekberichtstjorisparochie/  

• Noorderlicht: https://stjorisparochie.nl/noorderlicht/  

DIGITALE COLLECTE 
• Scan QR-Code  
• Volg de link  

Telebankieren 
NL71 RABO 0102 1358 00 
Jorisparochie Collecte 

ST.-GEORGIUSBASILIEK   

Zondag 03-Jul 11:00 Eucharistieviering Kinderwoorddienst  
   Pastor Huisman Georgiuskoor  (Ned.)  
Jaargedachtenis: Frans van Lint; Ouders Hendriks-Brok.  
Misintenties: Odiel Lenferink-Laarhuis.  

OVERIGE VIERINGEN  
Maandag 03-Jul  Géén Viering  [H. Thomas]  Feest  
Woensdag 05-Jul  Géén Viering  [H. Antonius Maria Zaccaria]  
  19:00 Vespers Uitstelling Heilig Sacrament   
Donderdag 06-Jul 08:45 Géén Viering   [H. Maria Goretti]  
Vrijdag 07-Jul 08:45 Géén Viering    

Zondag 09-Jul 11:00 Eucharistieviering Mgr. Woolderink Georgiuskoor  (Ned.)  
   Kinderwoorddienst tijdens deze viering.  

ST.-JOZEFKERK  

Zaterdag 01-Jul 18:30 Woord- en Communieviering    
   Diaken Van Vilsteren  Jozefkoor  (Lat./Ned.)  

OVERIGE VIERINGEN 
Dinsdag 04-Jul  Géén Viering   [H. Elisabeth van Portugal]  

Zaterdag 08-Jul 18:30 Eucharistieviering Mgr. Woolderink The Lord’s Choir  (Ned.)  

 

BOODSCHAPPENMAND WEEKEND  1 / 2  JULI   2023 

In het weekend van 1 en 2 juli staat de boodschappenmand weer achter in de kerk, helaas is dit nog steeds 
nodig. Wat nodig is buiten de levensmiddelen, zijn middelen voor de persoonlijke hygiëne.  

Ook kan men een financiële donatie doen middels de oranje bus die naast de mand staat;  
of via bankrekening  NL29 RABO 0102 1592 54  t.n.v.  “De Boodschappenmand Almelo”. 

  

  

LECTIONARIUM:  
1-ste Lezing (2 Kon. 4, 8-11 . 14-16a) Deze man is een heilige man Gods; laat hij hier blijven.  

2-de Lezing (Rom. 6, 3-4. 8-11) Door de doop zijn wij met Hem begraven, opdat wij een nieuw leven zouden leiden.  
Evangelie (Mt. 10, 37-42) Wie zijn kruis niet opneemt, is Mij niet waardig; wie u opneemt, neemt Mij op.  

KORTGELEDEN OVERLEDEN  

Dinsdag 27-Jun Jacoba Petronella Wilhelmina Maria (Coby) Gribnau - Kersten. Zij werd 81 jaar.  
Uitvaartdienst was zaterdag 1 juli in St.-Georgiusbasiliek.  

ONLANGS OVERLEDEN  
Jo Nijmeijer - ten Voorde; Henk Ribbert; Bennie Kienhuis.  

UITSTEL PAROCHIEZONDAG 

 

Parochiezondag wordt uitgesteld i.v.m. ziekenhuisopname vicaris Woolderink. 
 

Zie website St.-Jorisparochie voor actuele mededelingen. 

https://stjorisparochie.nl/weekberichtstjorisparochie/
https://stjorisparochie.nl/noorderlicht/


 
 

 

ST.-JORISPAROCHIE 
LOCATIE GEORGIUS Adres:  Boddenstraat 76; 7607BN  Almelo 0546 813 298 

Gastvrouwen: woensdag en vrijdag van 09:30 – 11:30.  
LOCATIE JOZEF Adres:  St.-Josephstraat 111, 7603XH  Almelo 0546 861 184  
 Gastvrouwen: dinsdag en zaterdag van 09:30 – 11:30.  
 

BEREIKBAARHEID PASTORAAL TEAM MEDEWERKERS  
Pastoor:   Parochiecatecheet:  
Mgr. A.J.J. Woolderink 06 8379 6183 Mw. Bea Oude Mulders 06 1079 3062 
  Diaconaal Assistent:  
  Mw. Annette ter Ellen 06 2222 5446 

BLAD  2 S T . - J O R I S P A R O C H I E  W E E K B E R I C H T  -  2 8 5 8  

 

PASTORALE HULP 
 

OVERLIJDEN  

UITVAART 
 

 

06 8379 6183 

 

 

 
PREKEN ONLINE 13-DE ZONDAG DOOR HET JAAR  

Zusters en broeders, 

We zijn volop in de vakantietijd, dus kunnen we tijd maken voor dingen waar we anders geen tijd voor 
hebben. Bijvoorbeeld een goed boek lezen, echt aandacht hebben voor bidden, een oude kennis ontmoeten, 
een zieke bezoeken en nog zoveel meer. En tegelijk ook afstand nemen van de vele eigenbelangen waaraan 
we het hele jaar door wel tijd besteden, en dikwijls niet eens een beetje. Eigenbelangen die samenhangen met 
ons werk, ons gezin, de toestand waarin we ons bevinden enzovoort. Het is tegen die vaak overdreven 
aandacht voor onszelf dat de lezingen van vandaag ons andere wegen aanwijzen. 

In de eerste lezing horen we in dat verband zelfs een heel merkwaardig verhaal: een vrouw stelt aan haar man 
voor om een comfortabele bovenkamer te bouwen waarin de profeet Elisa kan verblijven wanneer hij in de 
buurt is. Als voorbeeld van gastvrijheid kan dit echt wel tellen. Een gastvrijheid waarvan ik denk dat we niet 
direct geneigd zijn ze na te volgen. Want wie van ons zou zomaar een kamer ter beschikking stellen aan een 
vreemdeling die nu en dan in onze buurt passeert. Voortgaand op het aantal daklozen dat in ons land de nacht 
op straat moet doorbrengen zijn er zeker niet veel mensen die dat wél doen. De gastvrijheid van die vrouw is 
dus een bijzonder sterk voorbeeld van aandacht voor je medemensen. Een aandacht waarvoor je geen 
vergoeding vraagt en geen eisen stelt. Een aandacht die een sterke toepassing is van dat ene gebod van Jezus: 
Hou bovenal van God, en hou evenveel van je naaste als van jezelf. 

In het evangelie besteedt Jezus daar trouwens uitdrukkelijk aandacht aan. Hij doet het niet met directe 
woorden, maar met eisen die wellicht heel moeilijk, zelfs mensonvriendelijk klinken. Wie meer van zijn 
ouders of zijn zinderen houdt, is Mij niet waardig, zegt Hij.. Hetzelfde geldt voor wie zijn kruis niet opneemt. 
Het is duidelijk dat we die woorden niet letterlijk mogen opnemen, want dan botsen ze met het liefdegebod 
van Jezus, en dat kan niet de bedoeling zijn. Wat wel de bedoeling is, is dat Jezus duidelijk maakt dat Hem 
volgen niet altijd gemakkelijk is. Immers, Hem volgen betekent dat je Hem en zijn gebod van liefde en vrede 
belangrijker vindt dan jezelf, je eigenbelang, je eigen keuzes enzovoort. 

Neem iemand op in mijn naam, brengt Jezus daartegen in. Luister naar iemand die goede woorden vertelt. 
Heb aandacht voor mensen die hun geloof oprecht beleven. Mensen die liefde, vrede en vreugde uitstralen. 
En heb zeker aandacht voor de kleinen, de armen, de zieken, de vele mensen die niet direct een weg vinden 
in het leven. 

Het is een opdracht waarvoor we in deze vakantie tijd kunnen vrijmaken. Tijd voor jongeren op kamp, voor 
gehandicapten en ouderen, voor zieken en stervenden. Tijd voor een luisterend oor, een teder gebaar, een 
babbeltje met die eenzame man of vrouw in de buurt, in het woonzorgcentrum, op straat. Gelijk waar we zijn 
tijd hebben voor anderen. 

In het evangelie horen we nog een merkwaardige uitspraak van Jezus. ‘Wie zijn leven probeert te behouden, 
zal het verliezen, en wie zijn leven verliest omwille van Mij, zal het vinden,’ zegt Hij. En daarmee bedoelt 
Hij: Wie alleen leeft voor zichzelf, zal op de duur geen leven meer hebben, want hij of zij heeft niets meer 
met zijn medemensen te maken. Het is een harde waarheid die tot uiting komt in de vele relaties die vandaag 
kapot gaan, omdat de partners veel te veel  aan zichzelf en veel te weinig aan hun partner, hun gezin en hun 
familie denken. Een waarheid die ook tot uiting komt in de oorlogen, de burgeroorlogen en de vele 
mensonwaardige misdrijven die de wereld teisteren. Allemaal mistoestanden  die aantonen dat het veel beter 
is dat niet alleen  wij, maar alle mensen, hun leven verliezen omwille van Jezus, want dan neemt iedereen 
afstand van een leven vol egoïsme, vol wreedheid en vol eigen groot gelijk, om te kiezen voor een leven van 
liefde en vrede voor iedereen. 

Zusters en broeders, het is een wereld waar we niet alleen van moeten dromen, maar waar we ons echt 
moeten voor inzetten, en in deze vakantietijd hebben we daar meer tijd voor dan anders. Ik wens ons allen zo 
een mooie vakantie toe. Amen. 

 

Lees Meer: https://preken.be/a/door-het-jaar/13/13694-13e-zondag-door-het-jaar-a-2023  
 

https://preken.be/a/door-het-jaar/13/13694-13e-zondag-door-het-jaar-a-2023

