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7E ZONDAG DOOR HET JAAR –  DOMINE IN TUA JAAR A 

18-FEB-2023 T/M 26-FEB-2023 WEEK 3 
  

 

 

WEBSITE ST-JORISPAROCHIE - ALMELO 

• Weekbericht: https://stjorisparochie.nl/weekberichtstjorisparochie/  

• Noorderlicht: https://stjorisparochie.nl/noorderlicht/  

DIGITALE COLLECTE 
• Scan QR-Code  
• Volg de link  

Telebankieren 
NL71 RABO 0102 1358 00 
Jorisparochie Collecte 

ST.-GEORGIUSBASILIEK   

Zondag 19-Feb 11:00 Eucharistieviering Kinderwoorddienst  
   Mgr. Woolderink Georgiuskoor  (Ned.)  
Misintenties: Eef Timmermans.  

Aswoensdag – Vasten en onthoudingsdag.  Begin van de Veertigdagentijd. 
Woensdag 22-Feb 19:00 Eucharistieviering   
   Mgr. Woolderink Georgiuskoor  (Lat./Ned.)   

OVERIGE VIERINGEN  
Maandag 20-Feb 18:45 Vespers 19:00 Eucharistieviering   
Dinsdag 21-Feb 08:45 Lauden 09:00 Eucharistieviering [H. Petrus Damiani]  
Woensdag 22-Feb 19:00 Eucharistieviering Aswoensdag   
Donderdag 23-Feb 08:45 Lauden 09:00 Eucharistieviering [H. Polycarpus]  
Vrijdag 24-Feb 08:45 Lauden 09:00 Eucharistieviering   
   Misintentie: Fons Masselink.  

Zondag 26-Feb 11:00 Eucharistievering Mgr. Woolderink Herenkoor  (Greg.)  
Kinderwoorddienst tijdens deze viering. 

ST.-JOZEFKERK  

Zaterdag 18-Feb 18:30 Eucharistieviering   
   Mgr. Woolderink Jozefkoor  [Lat./Ned.] 

OVERIGE VIERINGEN 
Dinsdag 21-Feb  Géén Viering  [H. Petrus Damiani]  

Zaterdag 25-Feb 18:30 Eucharistieviering Mgr. Woolderink  Jozefkoor  (Ned.) 

 

Zondag 22-Jan 10:00 Oecumenische Viering Noach  
 

  

  

LECTIONARIUM:  
1-ste Lezing (Lev. 19, 1-2. 17-18) Bemin uw naaste als uzelf.  
2-de Lezing (1 Kor. 3, 16-23) Alles is van u, maar gij zijt van Christus en Christus is van God.  
Evangelie (Mt. 5, 38-48) Bemint uw vijanden.  

ONLANGS OVERLEDEN  
Annie de Vries - Vreeling; Hans Keizer; Riky Tijink - Sterk; Frieda Nobbenhuis - Meenhuis.  

 

ABONNEMENT WEEKBERICHT 
Maak het u zelf makkelijk en ontvang het weekbericht digitaal. 

Elke vrijdagavond het laatste nieuws voor de komende week. 

U kunt zich abonneren op het weekbericht door een mail te sturen naar:  weekbericht@stjorisparochie.nl 

Weekbericht en Noorderlicht zijn ook te lezen, en op te halen, via website St.-Jorisparochie. 

NOODHULP EN GEBED VOOR SLACHTOFFERS AARDBEVINGEN  
De zware aardbevingen in de Turks-Syrische grensregio hebben inmiddels aan ruim 21.000 
mensen het leven gekost. Het Aartsbisdom Utrecht heeft de parochies opgeroepen om in 
het weekend van 18-19 februari te collecteren. U kunt ook een bedrag overmaken naar  

NL21 INGB 0000 0058 50 t.n.v. Vastenactie, Den Haag, o.v.v. Noodhulp Aardbeving. 

Meer Info: https://www.aartsbisdom.nl/noodhulp-en-gebed-voor-slachtoffers-aardbevingen/  

https://stjorisparochie.nl/weekberichtstjorisparochie/
https://stjorisparochie.nl/noorderlicht/
mailto:weekbericht@stjorisparochie.nl
https://www.aartsbisdom.nl/noodhulp-en-gebed-voor-slachtoffers-aardbevingen/


 
 

 

ST.-JORISPAROCHIE 
LOCATIE GEORGIUS Adres:  Boddenstraat 76; 7607BN  Almelo 0546 813 298 

Gastvrouwen: woensdag en vrijdag van 09:00 – 12:00.  
LOCATIE JOZEF Adres:  St.-Josephstraat 111, 7603XH  Almelo 0546 861 184  
 Gastvrouwen: dinsdag en zaterdag van 09:30 – 11:30.  
 

BEREIKBAARHEID PASTORAAL TEAM MEDEWERKERS  
Pastoor:   Parochiecatecheet:  
Mgr. A.J.J. Woolderink 06 8379 6183 Mw. Bea Oude Mulders 06 1079 3062 
  Diaconaal Assistent:  
  Mw. Annette ter Ellen 06 2222 5446 

BLAD  2 S T . - J O R I S P A R O C H I E  W E E K B E R I C H T - 2 8 3 2  

PASTORALE HULP 
 

OVERLIJDEN  

UITVAART 
 

 

06 8379 6183 

 

MUZIEK & SFEER FREU DICH SEHR! ZONDAG; 19-FEB-2023 

Op zondag 19 februari is er een uitvoering in de serie Muziek en Sfeer van 2023  
met als thema Freu dich sehr, o meine Seele! U kunt deze middag luisteren naar 
bewerkingen en veel variaties over deze zeer bekende melodie van beroemde 
componisten als Georg Böhm, Gottfried Homilius, Johann Ludwig Krebs en Max Reger.  

De werken worden gespeeld op de verschillende orgels die de Basiliek rijk is! Daarnaast worden er 
uiteraard ook mooie en passende vocale werken uitgevoerd van o.a. Johann Sebastian Bach. 

Laat u verrassen in de sfeervolle St. Georgiusbasiliek. Het is goed om warme kleding aan te trekken! 
Uitvoerenden: mezzosopraan Valeria Boermistrova en organist Henk Linker. (Info:   www.orgel-mezzo.nl) 

St.-Georgiusbasiliek Almelo;  Zondag 19-Feb-2023  Aanvang 15:30 uur Vrijwillige bijdrage bij de uitgang  

 

Inleveren en verbranden oude palmtakjes 
Ook dit jaar kunt u weer uw palmtakjes inleveren.  
In de weekenden van 11/12 en 18/19 februari zal achterin de beide kerken  
 een mand staan voor het inzamelen van de oude Palmtakjes.  
Deze Palmtakjes zullen worden verbrand en deze as zal worden gebruikt in de viering van 
Aswoensdag op 22 februari.  

PREKEN ONLINE 7E ZONDAG DOOR HET JAAR 

‘Als iemand u op de rechterwang slaat, keer hem dan ook de andere toe. Als iemand uw onderkleed wil 

afnemen, sta hem dan ook uw bovenkleed af. Bemin uw vijanden en bid voor wie u vervolgen.’ 

Zusters en broeders, het zijn keiharde woorden van Jezus, maar als we ze verbinden met de laatste woorden van het 

evangelie, veranderen ze van toon. Daar zegt Jezus: ‘Wees  volmaakt, zoals uw Vader in de hemel volmaakt is.’ Dat is 

natuurlijk onmogelijk, want hoe zouden wij even volmaakt kunnen zij als God. Maar als we die woorden verbinden 

met het scheppingsverhaal, klinken ze al helemaal anders. Daar lezen we dat God de mens schiep als zijn evenbeeld. 

Wij zijn dus Gods evenbeeld, dus is het vanzelfsprekend dat wij ons gedragen zoals Hij. En wat zegt Jezus over Hem? 

Dat Hij de zon laat opgaan over de slechten en de goeden, en het laat regenen over echtvaardigen en onrechtvaardigen. 

God strooit zijn gaven van liefde en vrede dus uit over iedereen, goeden zowel als kwaden. Daarin bestaat zijn 

heiligheid, en Hij vraagt dat de mens, die Hij als zijn evenbeeld  geschapen heeft,  dat ook zou doen: geen haat dragen, 

maar liefde, geen wraak nemen of wrok koesteren, maar uw naaste beminnen zoals uzelf, hoorden we in de eerste 

lezing, en dat zijn ook woorden van Jezus. 

Wat Jezus verkondigt, is dus niets anders dan de toepassing van die heiligheid op ons dagelijks leven. Het zijn geen 

wetten, maar aansporingen. En tegelijk zijn het ook waarschuwingen tegen wat er gebeurt als we niet naar die 

aansporingen luisteren. ‘Bemin uw vijanden’ is een van die wereldvreemde en onmogelijk klinkende waarschuwingen, 

maar probeer je eens voor te stellen dat Jezus zou gezegd hebben: ‘Hou boven al van God, en hou evenzeer van uw 

naaste als van uzelf, maar uw vijanden moet gij haten’: hoe zouden wij ons daarbij voelen? Hoe zouden wij zorgeloos 

en gelukkig door het leven kunnen gaan? Ieder van ons heeft wel iemand, misschien meer dan één iemand, die niet 

direct onze beste vriend of vriendin is. Iemand van wie we niet echt houden. Maar die iemand haten? Wat een leven 

vol kommer en kwel zou dat teweegbrengen! 

Lees Meer: https://preken.be/a/door-het-jaar/7/13660-7e-zondag-door-het-jaar-a-2023   

 

Veel beter is dat we ernaar streven even heilig te zijn als God. En dat doen we als we doen en denken naar de woorden 

en daden van Jezus. Zijn maatstaf is vergeving, verzoening, liefde. Als we dat doen, is er in ons leven niet eens plaats 

voor geweld, ruzie, ontrouw, bedrog en meer van die dingen die het leven ongelukkig maken. Dan is er wel plaats voor 

rust, voor vriendschap, voor geluk, voor harmonie, voor ogen vol blijdschap en vol hartelijkheid. 

 

Wil dat nu zeggen dat we ons moeten laten doen? Dat we geweld, diefstal, bedrog enzovoort zomaar moeten toelaten, en we er ons 

niet mogen tegen verzetten? Dat mogen we wel, maar we mogen geweld  niet beantwoorden met geweld, diefstal niet met diefstal, 

haat niet met haat enzovoort. Als we dat toepassen op de werkelijkheid van vandaag, dan kunnen we zeggen: Oekraïne mag zich 

wel verdedigen tegen het Russische geweld en de Russische misdadigheid, maar mag Rusland niet hetzelfde aandoen.   

Zusters en broeders, even volmaakt, even heilig als onze Vader in de hemel kunnen wij en de mensheid niet zijn, maar we kunnen 

er wel naar streven. Streven naar liefde, naar vrede, naar geluk, naar vreugde, en alles uit de weg gaan wat dat streven hindert of 

onmogelijk maakt. Zelf liefde zaaien, zelf vrede geven, zelf geluk uitdragen, zelf vreugde delen. Het maakt onszelf en de wereld 

om ons heen alleen maar gelukkiger. Het loont dus echt de moeite om ernaar te streven even volmaakt te zijn als onze Vader in de 

FLESSENACTIE TIENER / M25 GROEP 22-FEB T/M 26-MRT 2023 
Met ingang van Aswoensdag t/m 26 Maart zamelt de M25 groep lege plastic flessen met statiegeld.  

De opbrengst komt ten goede van de slachtoffers van de aardbeving in Turkije en Syrië.  

Achter in beide locaties zal er mand staan waar u de lege flessen kunt deponeren..  

http://www.orgel-mezzo.nl/
https://preken.be/a/door-het-jaar/7/13660-7e-zondag-door-het-jaar-a-2023

